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Is het dan niet waar?

Is het dan niet waar?

Als je weer eens hebt gedacht
Aan de Gordel van Smaragd
Hou die zachtheid dan maar voor je zelf alleen
Niemand vindt het interessant
Er ontstaat een glazen wand
Tussen jou en al die mensen om je heen

Is het dan niet waar?
Dat ik daar heb liefgehad
En ook gevangen zat en werd bevrijd?
Alles is waar. Sawa’s en tropenzon
En ik wou dat ik vergeten kon
Na al die tijd

Alle liefde, alle leed,
doe maar of je het niet meer weet
Pretendeer dat je de Oost
Nooit hebt gekend
Doe maar of het een drogbeeld was
Dat kon breken als een glas
Zeg maar dat je eindelijk
Weer wakker bent

Is het dan niet waar?
Dat ik daar heb liefgehad
En ook gevangen zat en werd bevrijd?
Alles is waar. Sawa’s en tropenzon
En ik wou dat ik vergeten kon
Na al die tijd
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